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Witte Donderdag  
Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Viering maaltijd van de Heer in de kring 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgel 

 

Lied: 276:1 en 3 Zomaar een dak 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger - Onze hulp is de Naam van de Heer, 

          Allen -  Hij maakte hemel en aarde, 

Voorganger -  Hij is trouw, voor altijd, 

          Allen -  Hij laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger -  Genade en vrede van God de Vader, 



   Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. 

          Allen –  Amen 

 

Lied: 568a (3x)  Ubi caritas – Waar vriendschap is en liefde, daar is God 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed 

 

Lezing: Joh. 13:1-15 

 

Lied: 569:1, 2, 3 en 4  Toen Jezus wist: nu is gekomen 

 

Toen Jezus wist: nu is gekomen 

het uur om door de nacht te gaan, 

heeft Hij een linnen doek genomen 

en water in een schaal gedaan. 

 

Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 

Hij deed het water van zich spreken, 

het stort zich uit en reinigt mij. 

 

Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 

om ons met ootmoed te omgorden, 

Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

Heer van mijn hart, U bent gekomen 

de nacht door naar uw grote dag, 

ik heb in eenvoud aangenomen 

dat ik U daarin volgen mag. 

 

Overdenking 

 



Luisterlied: Als de liefde niet bestond (Toon Hermans): Wende & 

Amsterdam Sinfonietta) 

 

TAFELGEMEENSCHAP 

 

Schriftlezing: Joh. 14:15-31 

 

Zegening   

 

Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 

Hosanna in de hoge. 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden, 

Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt 

door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Lied 833  Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Vredegroet – Lied 421  Vrede voor jou (2x) 

 

Gebedslied:  Blijvende Nabije 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 

https://youtu.be/AvbUedl-2t8


Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

Delen van matses en wijn  

 

Terwijl we zingen Lied: To give and to receive 

 

To give and to receive 

are one are one in truth 

 

Stilte 

 

Passiemuziek 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed 

 

Collecte: 40 dagenproject Small Miracles 

 

Slotlied: 687:1 en 3  Wij leven van de wind 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 



geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG 

 

Schriftlezing: Marc.14:32-42 

 

Lied: 415:1 

 

Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

Piano 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Goede Vrijdag –  
 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Cantorij: Moge het delen 

 

Moge het delen van dit woord dat wij gaan horen  

ons hart versterken, dat wij vol hoop meewerken  

aan een nieuwe wereld waar brood en recht en  

waardigheid is en liefde voor al wat leeft. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

Voorganger -  Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen -  Hij maakte hemel en aarde, 

Voorganger -  Hij is trouw, voor altijd, 

Allen -  Hij laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger -  Genade en vrede van God de Vader, 

Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. 

Allen – Amen 

Lied 558:1, 6, 7 en 10 Jezus, om uw lijden groot 

 

Cantorij  Jezus, om uw lijden groot 

 Om uw leven en uw dood 

 Die volbrengen ’t recht van God 

 Kyrie eleïson 

 

Allen Om het zwijgen, het geduld 

 Waarmee Gij de wet vervult, 

 Als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

 Kyrie eleïson 



 

Cantorij Om het woord van godd’lijk recht 

 dat Gij tot uw rechters zegt, 

 zelf hebt G’ uw geding beslecht, 

 Kyrie eleïson 
 

Allen Heer, om uw vijf wonden rood, 

 Om uw onverdiende dood, 

 Smeken wij in onze nood, 

 Kyrie eleïson 
 

Aanvangswoorden 

 

Dit is het uur waarop wij gedenken,  

dat Jezus Christus gestorven is voor ons mensen.  

Het uur waarop de waarheid aan het licht komt,  

en de waarheid gehuld gaat in donkerheid.  

Dit is het uur, dat Hij overweldigd wordt  

door dodelijke verlatenheid  

en omwille van ons  

ten onder is gegaan in de dood.  

 

Dit uur bekennen wij  

niet omgezien te hebben  

naar de minste der mensen  

en de duisternis te hebben verkend  

boven het licht.  

Dit is het uur waarop wij gedenken,  

dat de nacht is ingevallen  

en het licht lijkt gedoofd. 

 

Lied: 587:1 

 

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 

in deze nacht van duistere belangen? 

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren 

heel om te horen. 

 

 



Inleidende woorden op de lezingen 

 

Lezing: Joh. 18:1-11 Gevangenneming van Jezus  

 

Cantorij: Wat ik gewild heb  

 

Wat ik gewild heb  -   wat ik gedaan heb    

wat mij gedaan werd   -   wat ik misdaan heb 

wat ongezegd bleef  -   wat onverzoend bleef 

wat niet gekend  werd  -  wat ongebruikt bleef 

Al het beschamende  neem het van mij. 

En dat ik dit was en geen ander  - 

dit overschot van stof van de aarde: 

dit was mijn liefde.    Hier ben ik. 

 

Lied: 587:2 

 

Eén mens moet sterven om een volk te redden. 

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen. 

 

Lezing: Joh. 18:12-27 Jezus voor Annas geleid 

 

Cantorij: Tussen de mensen  

 

Tussen de mensen staat een mens die hen niet kan verstaan. 

De oren wachten voor een grens, geen kans om door te gaan. 

 

Tussen de mensen zucht hij diep, zijn blik boort zich ruim baan 

tot wie de mens uit liefde schiep en hem steeds op doet staan. 

 

Tussen de mensen zegt hij mij ga open als een bron. 

Jouw tijd van zwijgen is voorbij, de toekomst overwon. 

 

 

 

 



Lied: 587:3 

 

Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

Lezing: Joh. 18:28-40 Jezus voor Pilatus geleid 

 

Cantorij: God so loved the world 

 

Vertaling: 

Want zo lief had God de wereld dat Hij zijn enig geboren zoon heeft 

gegeven opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar 

eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn zoon niet in de wereld gezonden 

om de wereld te veroordelen maar opdat de wereld door Hem gered zou 

worden. 

 

Lezing: Joh. 19:1-16 Jezus voor Pilatus en de Joden 

 

Lied: 587:4 

 

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die hem openhaalde, 

ik laat hem vallen. 

 

Lezing: Joh. 19:17-27 Kruisiging van Jezus 

 

Lied: 587:5 en 6 

 

Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 

liefde is dorst naar vrede zonder einde, 

water dat wijn wordt. 

 

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 

de waarheid is gezien om te geloven. 



Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 

wil ik mij buigen. 

 

Lezing: Joh. 19:28-30 De dood van Jezus 

 

Stilte 

 

Cantorij en gemeente: Laudate omnes gentes  

 

Allen:  Laudate omnes gentes, Laudate dominum (2x) 

(verblijd u alle volken, verblijd u in de Heer) 

 

Cantorij: Gij hart, Gij bron van Leven, ontferm u over ons, 

Gij adem, ziel in mensen, ontferm u over ons. 

 

Allen:   Laudate omnes gentes, Laudate dominum (2x) 

 

Cantorij: Jij bent in ons bewogen, jouw liefde is ons voor 

Jouw hart vol mededogen blijft trouw de eeuwen door. 

 

Allen:  Laudate omnes gente, Laudate dominum (2x) 
 

Lied: 587:7 

 

Rijke geschenken zou ik willen geven, 

eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 

Licht voor de wereld. 
 

Lezing: Joh. 19:31-42 De begrafenis van Jezus 

 

Stilte 
 

Cantorij: Requiem, Eliza Gilkyson/arr.C.H. Johnson 

 

Dit requiem is geschreven n.a.v. de tsunami op Sumatra in 2004.  

Voor alle mensen die hebben geleden onder natuurgeweld en 

oorlogsgeweld  

is dit een smeekbede aan Moeder Maria, zie ons en omarm ons. 



Bidden van het Luthers avondgebed  

 

Blijf bij ons, Heer en bij heel uw kerk  

aan de avond van de dag  

aan de avond van het leven  

aan de avond van de wereld.  

 

Blijf bij ons met genade en goedheid  

met Uw troost en zegen  

met Uw Woord en Sacrament  

 

 

Blijf bij ons, wanneer over ons komt  

de nacht van beproeving en verdrukking  

de nacht van angst en twijfel,  

de nacht van de harde dood.  

 

Blijf bij ons in leven en in sterven,  

in tijd en eeuwigheid  

Amen. 

 

Zegenwoorden 

 

Lied bij het verlaten van de kerk:  Blijf met uw genade bij ons  

 

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God 

O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stille Zaterdag 
 

In stilte komen we de kerk binnen 

 

VOORBEREIDING 

 

Stilte 

 

Passiemuziek 

 

Lied: 256 Blijf met uw genade bij ons (1x) 

 

Blijf met uw genade bij ons, 

Heer, onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister. 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger -  Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen -   Hij maakte hemel en aarde, 

Voorganger -  Hij is trouw, voor altijd, 

Allen -   Hij laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger -  Genade en vrede van God de Vader, 

   Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. 

Allen –   Amen 

 

Lied Zingenderwijs 63 God verbreek onze stilte 

 

God verbreek in ons de stilte 

waarin wij gevangen zijn: 

Laat de leegte minder schrijnen 

en verzacht de diepe pijn. 

Richt ons steeds weer op het leven 

zodat wij niet in de ban 

van de dood blijven verkeren 

door het zwijgen overmand. 

 



Leg uw lied op onze lippen 

geef uw woord ons in de mond. 

Leg uw hand op onze schouder 

en heel onze diepste wond. 

Ga met ons op onze wegen, 

leg uw liefde in ons neer 

waarmee wij hen blijven noemen, 

steeds opnieuw en telkens weer. 

 

Gebed 

 

Lied: Licht dat terugkomt (2x) 

 

Licht dat terugkomt 

Hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftlezing: Matt. 27:55-66 

 

Lied: 598 Als alles duister is (2x) 

 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit mee dooft. 

 

Stilte 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Lied: Zingenderwijs 25 De toekomst is hun duister als de nacht 

 

De toekomst is hun duister als de nacht 

geen licht is meer te speuren in hun ogen. 

Een kille angst heeft hen bijeen gebracht, 



waarin de oude dromen zijn vervlogen,. 

Zij hadden ooit Gods grote dag verwacht, 

de dood heeft hen verraderlijk bedrogen. 

 

Die nacht is koud, er brandt geen lichtend vuur. 

De wond van wanhoop wil niet meer genezen, 

een stille pijn die uitentreuren duurt, 

geen weg naar morgen wordt hun meer gewezen. 

Geen antwoord op de leegte van dit uur, 

slechts vragen zijn bij elk van hen te lezen. 

 

Waar toch een nieuwe dag begint, 

zij niet in nacht en nevel zijn gebleven, 

hun oog weer wegen naar de toekomst vindt, 

zij opstaan om als nieuwe mens te leven, 

daar volgen zij een Heer die overwint. 

De dood is in Gods boeken afgeschreven. 

 

DOOPGEDACHTENIS  

 

Inleiding: (n.a.v. Rom. 6) 

De apostel Paulus schrijft: Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus 

Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met 

hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood 

is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen 

wij ook delen in zijn opstanding.  

Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen met de 

apostelen en martelaren, met alle heiligen die ons in geloof zijn 

voorgegaan en met heel de schepping die zucht in barensnood, roepen tot 

de levende God om zijn ontferming en genade. 

 

Lied: 834  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 



Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

We vormen een kring rond het doopvont  

 

Water wordt in het doopvont gegoten 

 

Lied: RN Wie uit het water van dit leven  (Melodie Lied 601) 

 

Wie uit het water van dit leven / geroepen wordt, om mens te zijn 

en, op vertrouwen, zich te geven / tussen oases en woestijn, 

die heeft een vergezicht van node, / een droom, een visioen dat 

daagt, 

een woord, dat als een lentebode / het licht van liefde in zich draagt. 

 

Wie door het water is getekend, / benoemd met heel zijn eigen 

naam, 

is als een lichtmens aangerekend,  / geroepen kind, mens die mag 

gaan 

op wegen van het breekbaar leven, / langs stranden van de duur en 

tijd, 

gedragen door een hoge zegen  / en dromen van Gods tederheid. 

 

Woorden uit lied 351: 

 

In U zijn wij begrepen in u zijn wij gedoopt.  

Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze hoop.  

Nu weten wij voorgoed: gij zult ons nooit begeven,  

uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed.  

Wij zijn in u begraven, wij staan met u rechtop.  

Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God. 



Stilte 

 

Gedachteniswoorden: 

 

Nu de tijd van voorbereiding ten einde is gegaan en het paasfeest is 

begonnen, willen wij onze doop gedenken. Dit is de nacht waarin wij 

worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: ook wij zijn door 

het water getrokken, bekleed met licht, beademd met nieuw leven. Een 

nieuwe naam is ook over ons uitgesproken.  

 

Stilte 

 

Persoonlijke doopgedachtenis 

 

Noem in jezelf je eigen doopnamen. Gedenk je eigen doop of als je niet 

gedoopt bent, je eigen geboorte, je eerste levenslicht.  

Er kan een lichtje worden aangestoken bij de Paaskaars  

we nemen het licht mee naar onze plaatsen en blijven staan  

 

Het licht in de kerk dooft 

 

ZEGEN 

 

Zegenwoorden 

 

Lied: God zal met je meegaan 

 

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je voet, 

als hand op je hoofd en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt, 

als groet op je lippen en hoop in je hart,  

als stem die je uitdaagt ---  

En woord dat je voorgaat. 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

 



- Pasen- 
Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgel 

 

Welkom,  mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 632:1, 2 en 3  

 

Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 

verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

 

 



De nieuwe Paaskaars 

 

OvD: Pasen: Licht van de opgestane Heer! / Licht voor alle mensen  

 

Allen:  HET LICHT VAN CHRISTUS  

 

OvD:  Pasen: leven, sterker dan de dood! / Licht, groter dan de duisternis 

 

Allen: IN DAT LICHT ZIEN WIJ ONS LEVEN – AMEN 

  

Lied: 600:1, 2 en 3  Licht, ontloken aan het donker 

- Tijdens het zingen wordt de paaskaars binnengedragen en aangestoken – 

 

Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

Bemoediging  

Voorganger - Onze hulp is in de naam de Heer 

 

Allen - die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Zegengroet 

 

Aanvangswoorden 

 

Kinderlied: Weet je dat de lente komt  

https://youtu.be/Ee2awOVHNbc


DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftlezing: Jes. 51:9-11 

 

Lied: 654:1  Zing nu de Heer, stem allen in 

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

Lezing: Johannes 20:1-10 

 

Lied: 630:1  Sta op! Een morgen ongedacht 

 

Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

Lezing: Joh. 20:11-13 

 

Lied: 301a Kyrie eleison 

 

Gebedsintentie 

 

Lied: 301a Christe eleison 

 

Gebedsintentie 

Lied: 301a Kyrie eleison 

 

Lezing: Joh. 20:14-18 



Lied: 630:2 en 4 Hij heeft gezegd: Gij mens kom uit 

 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

Overdenking 

 

Lied: ELB 122  Daar juicht een toon 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die jubelt door Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,[variant: eigen kracht] 

want Hij is God, bekleed met macht! 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

wie in geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en duivel niet. 

 



Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden – Stilte – Onze vader 

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst. 

 

Slotlied: Lied 634:1 en 2  U zij de glorie 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Zending 

 

Zegen 

 

Amen 

 

 

 



Orgel 

 

 

Uitgangscollecte: 40 dagenproject Small Miracles 

 
 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 


